
SAMENZANGDIENST  1 oktober 2023 

Thema:  Roeping van de discipelen     

 

 

 

 

 

 

Introlied: 

 

WEES OOK JIJ EEN DISCIPEL 
 

Refrein: 

Wees ook jij een discipel, 

een discipel van de Heer’. 

Leg je zorgen en vragen, 

ja, leg alles voor Hem neer. 

Zorg dat niets je kan verhind’ren 

Hem te volgen ied’re dag. 

Zeg Hem dank dat je zo jong al 

Zijn discipel wezen mag. 
 

Wees bereid Hem te volgen, 

ook al heb je het niet best. 

Ook al kun je soms niet 

meedoen met de rest. 

Wees bereid Hem te volgen, 

zelfs al valt het je soms zwaar, 

weet dat Hij je zal beschermen 

tegen allerlei gevaar. 

Refrein 
 

 

HÉ, KOM JE KIJKEN (KOM EN ZIE) 
 

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 

kom en zie, kom en zie. 

Hé, kom je kijken naar de 

wond’ren die Hij doet, 

kom en zie, kom en zie. 
 

Solo: 

De blinden maakt Hij ziende, 

gevang’nen laat Hij vrij. 

De armen zijn Zijn vrienden, 

en Hij houdt van jou en mij. 
 

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 

kom en zie, kom en zie. 

Hé, kom je kijken, Hij doet 

alle mensen goed.  

Kom en zie, kom en zie. 
 

Solo: 

De lammen laat Hij lopen. 

Bedroefden maakt Hij blij. 

Hij maakt de hemel open, 

want Hij houdt van jou en mij. 

 

 

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 

kom en zie, kom en zie. 

Hé, kom je kijken, Hij doet alle mensen 

goed. Kom en zie, kom en zie, en zie! 
 

 

TOEN JEZUS HIER OP AARDE WAS 
 

Toen Jezus hier op aarde was, 

ging Hij van stad naar stad. 

Hij koos een groepje helpers 

en stuurde ze op pad. 

Het waren er geen tien, 

het waren er geen elf:  
het waren er wel twaalf. 

Tel maar zelf. 

 

Refrein: 

1, 2, 3, 4, Petrus en Andreas, 

Jacobus en Johannes, 

Filippus en Bartholomeüs, 

Thomas en Mattheüs, 

Jacobus en Taddeüs, 

Simon en Judas. 
 

Toen Jezus ze gezonden had, 

was dat best wel zwaar. 

Als schapen tussen wolven 

en overal gevaar. 

In dorpen en in steden 

brachten ze de vrede. 

Maar gaf geen mens gehoor, 

dan liepen ze weer door. 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUS KLOPT / ‘K HEB JEZUS NODIG 

 

Jezus klopt, klopt, klopt     ) 

aan de deur van je hart.  ) 3x  
Open de deur voor Hem! 

 

Jezus roept, roept, roept:  ) 

mag Ik binnen bij jou?       ) 3x 

Geef Mij je hele hart! 



 

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 

In m’n handel in m’n wandel, 

In m’n slapen en ontwaken, 

‘k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 

In m’n handel in m’n wandel, 

In m’n slapen en ontwaken, 

‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 

 

U BENT HEILIG (groep B) 
 

U bent heilig, U bent machtig, 

U bent waardig, eer en ontzag. 

Ik wil volgen, ik wil luist’ren, 

van U houden, iedere dag. 
 

Meisjes: 

U die Koning bent en de hoogste Heer, 

U de Machtige kwam op aarde neer. 

Als Immanuël, ‘God zal met ons zijn’, 

als het Lam van God, zo volmaakt en 

rein. 

U die leven geeft, mij bevrijding bracht 

en voor eeuwig leeft, U hebt alle macht. 

U de Alfa, Omega, eens zal ik U zien; 

U mijn Meester, Messias, Verlosser en 

Vriend. 

U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen 

voor U. 
 

Jongens: 

Ik wil zingen en juichen; 

in aanbidding mij buigen. 

U de Heer aller heren, 

U mijn God wil ik eren. 

Ik wil zingen en juichen, 

in aanbidding mij buigen. 

U de Heer aller heren, 

U mijn God wil ik eren 

U bent mijn Vredevorst en 

ik leef alleen voor U.  
 

 

WIJ VOLGEN DE HEERE JEZUS 
 

Hoor je wel, dat Jezus zegt:  

“Ik wil de weg zijn voor jou!” 

Wat Hij bedoelt, dat zie je zo,  

als jij Hem volgt en vertrouwt. 
 

Refrein:  

En we volgen de Heere Jezus, 

we volgen Hem op de voet. 

Waar Hij heengaat, daar is het 

vast en zeker goed (2x). 

 

Solo: 

Hé, Zacheüs, tollenaar, 

Hij loopt je boom niet voorbij. 

Kom er maar uit, Hij ziet je wel. 

Je hoort er helemaal bij! 
 

Refrein 
 

Solo: 

Bartimeüs, blinde man, 

Hij heeft je heus wel gehoord. 

Kom van je plek, je zult het zien. 

Vertrouw de Heer’ op Zijn woord! 
 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA, JA, JA 
 

Petrus was een visser, 

gewoon een mens als wij. 

Op een dag kwam Jezus 

en die zei: Kom en volg Mij. 

Jezus zei: Vertrouw op Mij, 

Ik leer je hoe het moet. 

Ik help jou bij alles wat je doet, 
 

Refrein: 

En Petrus zei: 

Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer 

En doen-de-de-doen-doen-doen 

wat U mij zegt. 

Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 

Elke dag een beetje meer. 
 

Petrus maakte fouten, 

Hij was een mens als wij. 

Dan voelde hij zich schuldig: 

O, wat ben ik toch een ei. 

Jezus zei: Ik stierf voor jou 

en ben weer opgestaan. 

‘k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan! 

Refrein 
 

Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 

dus laten we nu zingen: 

Jezus, ja, wij volgen U 

in alle, alle dingen!  
Ja, ja, ja! 


