
KERSTPROGRAMMA 2023 

Thema:  Het beloofde Kind  

ALS ALLES DUISTER IS 

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft,  
een vuur dat nooit meer dooft, 
 

 

IMMANUËL 

 

Want een Kind is ons geboren, 

en een Zoon gaf God aan ons. 

De heerschappij rust op Zijn schouder, 

en Zijn naam zal zijn: 

 

Refrein: 

Wonderbare Raadsman, Machtige God, 

Eeuwige Vader, de Vredevorst. 

Immanuël, God met ons, 

Immanuël, God met ons. 

 

Want alzo lief had God de wereld 

dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. 

Iedereen die in Hem gelooft, 

leeft in eeuwigheid. 

Refrein 
 

 

WIJ ZIJN OP WEG 

 

Wij zijn op weg, 

naar Bethlehem, 

Wij volgen de ster, 

die leidt ons naar Hem. 

 

Met mirre en wierook 

en geschenken van goud, 

zijn onze zadeltassen 

tot de rand toe volgestouwd. 

 

Refrein: 

Een Kind is geboren 

in Bethlehem. 

Hij wordt de nieuwe Koning, 

alle eer aan Hem. 

 

Wij zijn op weg,  
naar Bethlehem, 

Wij volgen de ster, 

die leidt ons naar Hem. 

 

Waar moeten wij heengaan? 

Linksaf of rechtdoor? 

Kijk, in het verre oosten 

gaat de ster ons voor. 

 

Refrein (2x) 

 

Hij wordt de nieuwe Koning, 

alle eer, alle eer, alle eer aan Hem. 
 

 

 

WIJ KOMEN UIT HET OOSTEN 

 

Wij komen uit het oosten, 

wij zoeken hier een Koning. 

“Herodes, wilt u zeggen, 

waar vinden wij zijn woning?” 

 

De priesters moeten komen. 

Die hebben goed gelezen 

wat Micha heeft geschreven: 

“U moet in Bethlehem wezen”. 

 

De ster gaat hen weer leiden. 

En dáár zien zij de woning. 

De wijzen gaan naar binnen. 

Zij knielen voor hun Koning.  
 

 

VOOR U EEN VRAAG 

 

Solo: 

Voor u een vraag, voor ons een weet, 

het staat in Micha, de profeet, 

van A tot Z beschreven, 

de plek zelfs aangegeven: Bethlehem. 

 

Voor ons geen vraag, het is een weet: 

het Woord van God is up-to-date. 

Wie oren heeft, die hore: 

De Heiland is geboren, halleluja! 

 

Bethlehem, die kleine stad, 

Bethlehem in Juda, 

Bethlehem, weet u dat? 

Het is de stad waar de Koning komt, 

stad waar de Koning komt. 

 

Voor ons geen vraag, het is een weet: 

het Woord van God is up-to-date. 

Wie oren heeft, die hore: 

De Heiland is geboren, halleluja!  
 

Halleluja! 
 

 

IN BETLEHEMS STAL 
 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 

in doeken gehuld, als kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer in herberg 

of huis. 

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een 

kruis. 
 

Solo: 

Zó arm werd de Heer, der engelen Heer, 

die zondaren mint, zo nameloos teer; 

die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij: 

zó arm werd de Heiland voor u en voor mij. 



 

U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart, 

bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 

Geef Gij mij een harte, dat steeds U bemint, 

dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods 

kind. 
 

 

LORD, I LIFT YOUR NAME ON HIGH (B) 
 

Lord, I lift Your Name on high. 

Lord, I love to sing Your praises. 

I‘m so glad You’re in my life. 

I’m so glad You came to save us. 
 

You came from heaven to earth, to show the 

way, 

from the earth to the cross, my debt to pay, 

from the cross to the grave, from the grave to 

the sky. 

Lord, I lift Your Name on high. 
 

Lord, I lift Your Name on high. (2x) 
 

 

JEZUS IS GEBOREN 

 

Jezus is geboren, 

Jezus is geboren. 

Halleluja. 
 

Eer zij God in de hoge, 

eer zij God in de hoge. 

Halleluja. 
 

Vrede op de aarde, 

vrede op de aarde. 

Halleluja. 
 

In de mensen welbehagen, 

in de mensen welbehagen. 

Halleluja. 
 

 

HET WAS AL AVOND, DONK’RE NACHT 

 

Solo: 

Het was al avond, donk’re nacht, 

dat in het oude Bethlehem  

eens Jozef zijn Maria bracht:  
er was geen plaats voor hen.  

Geen enkel huis, geen herberg meer,  

geen plaats voor God Zijn Zoon.  

Een stal met kribbe voor de Heer,  

ja slechts die was hun tot woon.  
 

Refrein:  

Eer zij God, de hoogste Koning,  

klonk uit eng’lenmond.  

Bij mensen zoekt Hij woning  

in wie Hij behagen vond.  

Laat trompet en eng’lenstem  

klinken voor de Heer!  

Ja, ieder love Hem, die geeft  

aan mensen ‘t Leven weer! 
 

 

En op een avond, donk’re nacht,  

rondom het stadje Bethlehem, 

door herders werd hier dank gebracht,  

door wijzen huld’ aan Hem. 

O, welk een liefde had de Heer, 

die zelf Zich geven wou! 

Wij willen loven Hem als Heer, 

die kwam óók voor mij en jou!  
Refrein 
 

 

WIJ DANKEN U 

 

Wij danken U, halleluja, 

wij danken U, halleluja, 

wij danken U voor wie U bent, o Heer. 

Wij danken U, halleluja,  
wij danken U, halleluja, 

wij danken U voor wie U bent. 

 

Refrein: 

U houdt van ons zoals we zijn, 

U vult ons met Uw lieflijkheid. 

U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij, 

voor nu en voor altijd. 

 

Ik klap voor U, (klap-klap-klap) 

ik stamp voor U, (stamp-stamp-stamp) 

ik dans voor U voor wie U bent, o Heer. 

Ik juich voor U, (gejuich!) 

Ik zing voor U, (la-la-la-la-la-la) 

ik dank U Heer voor wie U bent. 

Refrein 

 

Wij danken U, ……… 
 

 

EEN NIEUWE MORGEN  
 

Herders in ’t veld van Efratha 

horen daar het Gloria, 

blij klinkt door de nacht: 

uw Koning wacht in een stal. 

 

Ga dan op weg naar Bethlehem, 

luister naar die eng’lenstem, 

kom, o herders, kom, 

en kijk niet om, kijk niet om. 

 

Refrein: 

Zoek vrede bij dit Kind, 

gezegend die Hem vindt, 

voor wie er in Zijn Naam geloven, 

komt er een nieuwe morgen. 

 

Ga mee op weg naar Bethlehem. 

Luister naar die eng’lenstem. 

Kom, o mensen, kom 

en kijk niet om, kijk niet om. 

 

Refrein (2x) 

komt er een nieuwe morgen! 


